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Gedenken wij in onze gebeden de ziel van
: . zaliger
THEODORUS NIJSSEN
weduwnaar van
CATHARINA SIBILLA MESTROM
en echtgenoot van
CORNELIA MAGDALENA DERIKX

De dierbare overledene werd geboren te Hel-
den, 1 december 1894, overleed aldaar, gesterkt
door de Genadémiddelen van onze Moeder de
H. Kerk, op 13 februari 1963 en werd te Helden
op 16 februari 1963 begraven.

God heeft zijn teken gegeven en zijn dienaar
was bereid om voor ziin rechterstoel te ver-
schiinen. En wij, die achterblijven, geloven, dat
hii, bij het be&indigen van zijn pelgrimstocht.
op aarde, is_ingegaan in het Rijk van Licht en
Liefde, van Vrede en Vreugde. ,,Want voor hen
die in God geloven en daarnaar leven, wordt
het leven slechts veranderd, niet weggenomen’.
Zo troost ons bij het heenﬁaan van onze dier-
baren onze Moeder de Ker

Op U, o Heer, heb ik gehoopt, in eeuwigheid
zal ik niet beschaamd worden.

Dierbare vrouw en kinderen, ik verlaat u, om
u in het -hemelrijk af te wachten. Daar zullen
we r wederzien. Troost u met deze ge-
dachte en helpt mij door uw gebeden.

Laten we bidden. Neig, o Heer, Uw oor naar
onze smekingen, opdat Gii de ziel van Uw die-
naar Theodorus moogt opnemen in Uw Rijk van
vrede en licht en deelgenoot moogt maken aan
de glorie van Uw heiligen door Christus, onze
Heer. Amen.

Mijn Jezus barmhartigheid.
Moeder van Altijdd. Biistand, bid voor hem.

M. J. Pubben, Koster, Helden. K]




94 — S PRINTED IN BELGIUM



