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Dankbare herinnering aan

JAN SMITS

echtgenoot van
ELS MESTROM

Geboren te Wessem 4 september 1928 en
overleden te Heibloem (Roggel) op 22 augus-
tus 1978 gesterkt door de genademiddelen
der kerk en na een plechtige Eucharistievie-
ring begraven op het parochiekerkhof te
Wessem op 26 augustus d.a.v.

Geheel onverwachts is Jan van ons heenge-
gaan. Wij zijn met stomheid geslagen en bijna
ontroostbaar blijft vrouw en kind achter. De
mens wikt maar God beschikt.

Jan hield zielsveel van zijn vrouw Els en de
kleine jongen Wilmar. Hij was de plichtsge-
trouwe liefdevolle echtgenoot. Ze vormden
samen een eenheid. Samen overleggend en
samen werkend. Dat is duidelijk geworden in
de vernieuwing van hun huis, waar Jan de
avond van zijn heengaan de laatste hand
legde. Ze leefden samen gelukkig en hoopten
nog lang dezelfde weg te mogen gaan.

In het maatschappelijk leven was hij een ui-
terst plichtsgetrouwe, vriendelijke en oprechte
mens en met dankbaarheid zullen wij terug-
denken aan deze goede mens. Zijn heengaan
laat een grote leegte achter. De gedachte
echter dat hij nu de vrede van God is binnen-
gegaan zal een troost zijn. Er is slechts één,
die de geheimen van het leven kent. Hij geeft

het leven, Hij neemt het terug, wanneer het
Hem behaagt.

Lieve Els en Wilmar, ik hield van jullie en ik
blijf van jullie houden. Vanuit de hemel blijf
ik een voorspraak bij God om steun en kracht
voor jullie verder leven. Els dank voor je
liefde en trouw en je bezorgdheid. We waren
samen gelukkig. Probeer te aanvaarden wat
God van je vraagt.

Mijn beste ouders, neef Jozef, familieleden en
vrienden, dank voor de vriendschap, voor de
hulp waarop we steeds konden rekenen.

Laat het zo blijven terwille van Els en Wilmar.
Vaarwel en tot ziens in de hemel.
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