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In dankbare herinnering aan

Sef Ramakers

echtgenoot van

Cornelia Mestrom

Hij werd geboren te Neeritter op 27 febru-
ari 1917 en overleed te Montfort op 27
september 1992. Hij ontving het H. Sacra-
ment van de zieken. Wij legden hem te
rusten op het kerkhof te Montfort op 1
oktober 1992.

Uw medeleven bij het nog vrij plotseling
overlijden en de begrafenis was voor ons
een grote froost.

Daarvoor onze hartelijke dank.

Cornelia Ramakers-Mestrom
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden
in de St. Catharinakerk te Montfort op
zaterdagavond 14 november 1992 om

19.00 vur.

Begr. ond. Sniekers Maasbracht. Tel. 04746-2036

Pap, Opa,

U hebt ons een mooi leven voorgeleefd;
hoe goed het leven samen was in vreugde
enin leed.

Wij danken U voor alles wat U voor ons
deed.

Wij danken U voor de eenvoud, waarmee

wij alles hebben beleefd.

Het is nog niet te begrijpen,

Afscheid van U te moeten nemen.

Het klinkt zo koud en onherroepelijk.

U zult altijd bij ons blijven.

Wij zullen ons verdriet niet koesteren
maar U een warme plek blijven geven,
diep in ons hart en in ons geweten.

U was onze geborgenheid in het blijde
weten,

dat onze dankbaarheid de pijn der herinne-
ring verandert in stille vreugde.

U hebt geleefd, gestreden ten einde toe.

Nu leeft U voort... diep in ons dankbaar
hart!



