Uw blijken van medeleven en belangstelling ge-
toond tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de
begrafenisplechtigheid werd door ons zeer ge-
waardeerd. Wij danken U hiervoor oprecht.

T. Mestrom - Deckers,
kinderen en kleinkinderen.

De zeswekendienst zal worden gehouden in de
St. Catharinakerk te Montfort op zaterdagavond
27 juli 1991 om 19.00 uur.




Ter dankbare herinnering aan

Sjeng Mestrom

echtgenoot van

To Deckers

Hij werd geboren te Montfortop 17 augustus 1914
en overleed in het St. Laurentiusziekenhuis te
Roermond op 10 juni 1991. Hij werd gesterkt door
het H. Sacrament der Zieken.

Wij legden hem te rusten op het R.K. Kerkhof te
Montfort op 13 juni 1991.

Het sterven van mijn lieve man, onze pap en opa
heeft ons toch nog overvallen.

Wij hielden van hem juist zoals hij was: hij stond
onophoudelijk voor ons klaar. Wij weten niet
anders dan dat hij er altijd was, als er geholpen
kon worden. Maar ons verdriet kan ons het geluk
om hem niet wegnemen. Want het vele mooie dat
wij van hem ondervonden en zijn trouwe nabij-
heid blijven we in ons hart bewaren.

Sjeng Mestrom was een zorgzame en liefdevolle
pap en opa, die zich helemaal inzette voor het
welzijn van zijn dierbare vrouw To, zijn kinderen
en zijn kleinkinderen.

Hij heeft altijd hard gewerkt om zijn gezin alles
te kunnen geven wat er nodig was. In zijn vrije
tiJd en vooral na zijn pensionering heeft hij vanzijn
tuin een grote hobby gemaakt.

Hij genoot van het leven en had plezier in het
wandelen in de vrije natuur en in de bossen.

En we zullen ook nooit vergeten hoe trouw hij
steeds in de nabijheid van moeder To bleef en
haar in alles behulpzaam was.

Wij moeten werkelijk zeggen dat zijn leven ge-
kenmerkt werd door een groot plichtsgevoel,
werkzaamheid en ware eenvoud. Wij moeten hem
nu onverwacht missen: zijn jarenlange arbeid
onder in de mijn blijkt toch voor zijn gezondheid
fnuikend te zijn geweest.

Zijn laatste levensjaren werden getekend door een
steeds slechter wordende gezondheid. Dat wist hij
te verbergen achter een totale opoffering en inzet
voor al zijn lieve mensen. Nu hij van ons is heen-
gegaan blijven wij met diepe dankbaarheid aan
hem terugdenken. Hij leeft in onze gedachten, en
wij zijn dankbaar voor de vele goede zorgen, zijn
diepe aanhankelijke liefde en voor alles wat hij
voor ons gedaan en betekend heeft.

In diep geloof wist hij te aanvaarden dat wat
God een mens doet meemaken zinvol is.

Wij vertrouwen hem toe aan Gods liefde, in de
vaste overtuiging dat hij bij Hem in vrede en
vreugde mag verder leven.



