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Ter herinnering aan

Maria Elisabeth Henderickx

weduwe van

Jan Mathieu Maria Mestrum

Onze moeder werd geboren te Roermond op
20 april 1925 en overleed vrij onverwacht te Born
op 29 mei 2004. We hebben haar ter ruste gelegd
op het R.K. kerkhof aldaar, waar ze na dertig jaar
herenigd wordt met haar man.

Wij danken u hartelijk voor uw blijken van deel-
neming.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
van Maria Mestrum-Henderickx.

De zeswekendienst zal worden gehouden op
17 juli om 19.00 uur in de parochiekerk van de
H. Martinus te Born.
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Het leven van moeder is niet altijd gemakkelijk
geweest. Altijd heeft ze getracht ieder mens in zijn
“waarden en normen” te laten. Haar man heeft zij
tot het laatst toe verzorgd en begeleid. Trots was ze
op haar kinderen, klein- en achterkleinkindélren
en voor hen cijferde ze zichzelf vaak weg.

Hoewel ze altijd geestelijk sterk was, nam haar
lichamelijk ongemak toe. De laatste jaren waren
zwaar voor haar. Desalniettemin droeg ze dapper
haar kruis tot het bittere eind. Mede hierdoor zal
zij voor ons een voorbeeld blijven in zowel goede
als slechte tijden.

Nu is zij van alle leed en pijn verlost. Wij hopen
en geloven dat God haar nu voor haar zwoegen
de verdiende rust zal geven en haar voor eeuwig
bij zich opneemt. In onze harten zal ze voor altijd
blijven voortleven.



